
4e Zondag door het jaar 
 
28 januari 2024 
 
1e lezing Deut. 18, 15 – 20 
2e lezing 1 Kor. 7, 32 – 35 
Evangelie Mc. 1, 21 – 28 
 
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, 
 
Sinds vorige week zijn wij op de gewone Zondagen het Evangelie volgens Marcus gaan 
lezen. En Jezus maakt daar een vliegende start. Steeds opnieuw horen wij hier het woord: 
terstond, onmiddellijk, meteen, snel. Ook Marcus zelf laat er in zijn verhaal geen gras over 
groeien. Want meteen na de roeping van de leerlingen die wij vorige week hebben gehoord, 
daarna plaatst Hij een scene die heel Jezus optreden eigenlijk al samenvat. Zonder inleiding 
meteen in medias res,  midden in de zaak waar het over gaat: Jezus’ optreden in de synagoge 
van Kafarnaüm.  
 
Niet zomaar een optreden, maar een optreden met gezag, een optreden dat een confrontatie 
is. Confrontatie met een onreine geest. Met, laten we maar gewoon zeggen: de duivel. 
Confrontatie met datgene wat tegen Hem is. En precies voor die confrontatie is Jezus ook 
mens geworden. De Mensenzoon is gekomen, zoals St. Jan ergens zegt, gekomen om het werk 
van de duivel teniet te doen. En op een andere plaats in de Heilige Schrift staat geschreven: 
Jezus heeft ons bestaan willen delen om door Zijn dood, de vorst van de dood, de duivel, te onttronen 
en om hen te bevrijden die door de vrees voor de dood heel hun leven aan onvrijheid onderworpen 
waren. Jezus is gekomen, de Zoon van God is gekomen, God zelf is naar ons toegekomen, om 
ons te bevrijden uit de angst. De angst voor de dood waaraan de duivel ons door de zonde 
onderworpen houdt.  
 
Dit optreden in de synagoge van Kafarnaüm is niet zomaar een verhaaltje. Dit is het verhaal 
waar het over gaat in Jezus leven. Zijn strijd met de macht van de duisternis, met de wereld 
beheersers van dit, ons, bestaan. Maar een strijd die Hij glorieus heeft overwonnen. Ik heb de 
wereld overwonnen. Dit is wat de wereld overwint: ons geloof in deze overwinning. Hij is 
gekomen, Hij heeft de strijd gestreden, en we zingen het met Pasen een heel octaaf lang, de 
strijd tussen leven en dood, Hij heeft die strijd gewonnen, glorieus gewonnen door Zijn 
Verrijzenis uit de dood. En daarmee uit de angst voor de dood. Uit onze angst voor de dood. 
Eenmaal verrezen kan Hij niet meer sterven. Hij leeft voor God. En ook wij, door ons doopsel in 
Zijn dood, bevinden ons aan die overzijde van de angst, van de dood, want Hij is ons leven. 
In Hem is alles klaar, in Hem kunnen wij door niets meer gescheiden worden van het leven, 
van de vreugde, van de liefde, van God. Het eerste optreden is tegelijkertijd al een 
aankondiging van het allerlaatste. Van de vreugde van de verrijzenis, de vreugde van Zijn 
overwinning op iedere tegenkracht, op iedere duisternis. Hij is gekomen om ons het leven, 
Zijn leven over te dragen. En ons kan niets deren als wij blijven in Hem.  
 
Daarom misschien ook hoeft het ons niet te verrassen, dat die mensen daar in de synagoge 
van Kafarnaüm eigenlijk helemaal niet zo ontsteld raken wat daar gebeurt. Wat je natuurlijk 
wel had kunnen verwachten. Dat daar midden in zo’n vergadering van gebed, iemand 



opstaat en begint te schreeuwen en te roepen en lawaai te maken. Ja wat zouden wij doen als 
dat bij ons gebeurde? En toch horen wij niets van die aard. De mensen waren buiten zichzelf van 
verbazing over Zijn leer. Ze kijken naar de Heer zelf en allen stonden verbaasd na die 
bevrijding. Ze stonden verbaasd. Wat betekent dat toch een nieuwe leer met gezag? Er heerste in 
de Synagoge geen angst. Er is er eigenlijk maar één die bang is. De enige die bang is in deze 
levensbedreigende scene, is de duivel zelf. Jezus van Nazareth wat hebt Gij met ons te maken, Gij 
zijt gekomen om ons in het verderf te storten en ik weet wie Gij zijt, de Heilige Gods, ga weg van ons, 
want ik wil mijn macht hier handhaven.  
 
En wij, dierbare broeders en zusters, wij zijn bevrijd van de angst voor de dood. Maar 
misschien rest er in ons toch ook nog een stukje angst, diezelfde angst die de duivel voelt: 
laat dat licht maar niet te dichtbij komen. Laat die Heiligheid maar niet te dicht in ons leven 
komen. Het moet allemaal niet te concreet worden. Wij geven er de voorkeur aan om toch 
nog een klein beetje in de duisternis te blijven. Om niet geconfronteerd te worden met onze 
eigen leugens. Om nog een stukje veiligheid, valse veiligheid, te bewaren in wat wij menen 
dat onze onkwetsbaarheid is. In dat opzicht heeft die duivel nog wel degelijk macht over 
ons, door onze eigen angst. Ieder die slecht handelt, durft inderdaad niet naar het licht te komen. 
Ieder die in waarheid handelt hij komt naar het licht. Wij hoeven niet bang te zijn voor Gods 
Waarheid en Heiligheid in ons leven. Dat is zelfs ons diepste verlangen zoals wij hoorden in 
de eerste lezing waar de mensen zeiden: nee laten wij de stem van de Heer mijn God niet meer 
horen en dat grote vuur niet meer zien anders sterf ik. En toen heeft de Heer gezegd: ze hebben 
gelijk. Ik zal hun iemand sturen die dicht bij hen staat, die onder ons is met al Zijn goedheid 
en tederheid. Die ons niet veroordeelt, die ons optilt, die ons troost, die ons samenbrengt in 
Zijn Naam, zonder angst, in blijdschap, in vreugde. De vreugde van Zijn Verrijzenis, 
Alleluja! Iedere Zondag opnieuw. De vreugde van Zijn Eucharistie, Uw dood verkondigen wij, 
Uw verrijzenis verkondigen wij, totdat Gij wederkomt. Amen 


